
Verborgen boodschap 
Lucas 24:25-27

Jezus tegen hen: ‘Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom 
geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten 

toch dat de messias eerst moest lijden voordat hij koning kon 
worden?’t En Jezus legde hun uit wat er over hem in de heilige 

boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de 
profeten.

Opdracht:
Wat weet jij over Jezus? Bedenk een of twee zinnen, zo’n 15 tot 
20 woorden, wat jij over Jezus zou willen zeggen tegen anderen. 
Neem een artikel met veel letters. Zoek hierin de woorden die jij 
bedacht heb. Alle andere woorden kleur je weg met een stift. Nu 
blijven alleen de woorden over van jouw boodschap!
Laat het aan je buurman of buurvrouw lezen en lees zelf de 
verborgen boodschap van een ander.

Vraag: 
- Waarom heb jij deze zinnen opgeschreven? 
- Wat leer je van de zinnen van de ander? 


